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KerlkeLevemwln  Kerkdiensten september

Datum Uur Voorganger Plaats Opmerking
Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nie brief o op onze web

Zo. 28-8 10:00 ds.Charlotte Goldschmeding Hoog-Keppel

Zo. 4-9 10:00 ds.Machteld de Mik-van der Waal Drempt

Zo. 11-9 10:00 Mw.Jansje Ruiterkamp Hoog-Keppel

Zo. 18-9 10:00 ds.Bert Bomer Drempt

Zo. 25-9 10:30 ds. Karin Spelt Veldweg 31, Startzondag en Openluchtdienst;
Drempt inloop met koffie vanaf 10:00 uur

Zo. 2-10 10:00 ds.Hubertien Oostdijk-van Andel Drempt

Zo. 9-10 10:00 Oecumenische Dienst Doesburg Heilige Martinus kerk, Juliana van

Stolberglaan 3, Doesburg

Zo. 28-8 10:00 ds. Monica Schwarz Dorpskerk
Zo. 4-9 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 11-9 10:00 dhr. Herman Haan Dorpskerk
Zo. 18-9 10:00 ds.Elise Wijnands Dorpskerk Startzondag
Zo. 259 10:00 kerkenraad Dorpskerk
Zo. 2-10 10:00 ds. Elise Wijnands Dorpskerk
Zo. 9-10 10:00 ds. Arien Treuren Dorpskerk

Zo. 2-10 10:00 ds.D.van Alphen (Warnsveld) Dorpskerk
Zo. 9-10 10:00 ds.E. Fokkema (Twello) Dorpskerk
Zo. 16-10 10:00 ds. D. Bos (Doetinchem) Dorpskerk
Zo. 23-10 10:00 ds. J. Krajenbrink (vorden) Dorpskerk
Zo. 30-10 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk
Wo. 2-11 20:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk Dankdag voor Gewas en Arbeid
Zo. 6-11 10:00 ds.T. Wiersum Dorpskerk

Kerken: Drempt, Kerkstraat 1, 6996 AE; Hoog-Keppel, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; Hummelo, Dorpsstraat 22, 6999 AC;

Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)




Literair concert Carel ter Linden Dorpskerk Vorden

Gedichten en bijpassende pianowerken wisselen elkaar af tijdens het literair concert dat op
zondag 18 september in de Dorpskerk in Vorden plaatsvindt. Mirjam Karres speelt piano en
Carel ter Linden draagt gedichten voor.

Carel ter Linden, emeritus predikant, maar bij een breed publiek beter bekend als de hofpredikant,
is tevens schrijver en dichter. Hij heeft prachtige gedichten (eigenlijk meer verhaaltjes) geschreven
over het leven en gebundeld in een boekje “Om een zin *

De gedichten zijn niet bijbels maar wel met een diepere betekenis. Ze zijn afwisselend ontroerend,
luchtig, vrolijk en toegankelijk. Zinnen, woorden en beelden resoneren na in de muziek.
Concertpianiste Mirjam Karres heeft hier prachtige pianowerken bij uitgezocht die zij speelt op de
vleugel

Op het programma staan composities van Bach, Scarlatti, Chopin, Liszt en Debussy en zo wisselen
muziek en woord elkaar af. www.literairconcert.nl

Zondag 18 september, aanvang 15.30 uur. De prijs voor dit concert is € 15.- p.p.
Reserveren via info@vriendenvandedorpskerkvorden.nl.
Kaarten ook verkrijgbaar voor aanvang in de kerk.
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Schrijf eens een leuk stukje over deze zonnige zomer op de algemene pagina. Dan kan ik er een
paar mooie foto's bij plaatsen en dan is onze bijdrage voor het septembernummer weer gefikst.

Zo ongeveer luidde de suggestie van een redactielid. Welnu, ik probeer aan de suggestie te voldoen
en of die poging geslaagd is, mag u zelf beoordelen als u het stukje gelezen hebt. Als het een

beetje als een zonnewijzer werkt, zou ik al tevreden zijn.

Mijn inspiratie komt soms niet zo vanzelf, maar de suggestieve tip hielp wel. Ik dacht terug aan een
Duits liedje dat we in mijn studietijd in Utrecht bij de Evangelische Studentenbeweging Ichthus
nogal eens zongen, in canon wel te verstaan: “Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei
gelobet der Name des Herrn” (Psalm 113:3) Op YouTube zijn diverse versies ervan te vinden.

Al verder “mediterend” dacht ik ook nog aan een ander gezang dat
we op de School met den Bijbel in Vorden leerden (ja, toen nog
wellll), te vinden in het Liedboek nr. 248 op een prachtige Engelse
melodie: “De dag door uwe gunst ontvangen” etc. Op de gevel

van het Utrechtse Academiegebouw alsmede op de zonnebol
ervoor op het Domplein en op de bullen die deze Universiteit
uitreikt, prijkt de Latijnse spreuk "Sol lustitiae lllustra Nos', een
oproep aan de “Zon der gerechtigheid” om ons licht te geven (uit
Maleachi 4:2, vgl. Lied 967). Ook hier thuis ligt nog een met enig
zwoegen verkregen document met dit logo. In oude tijden hield
de academische wereld nog rekening met de bron van ware
wijsheid : God zelf. Hoe lang zal het nog duren of men slaat ook de
hand aan de als anachronistisch beschouwde logo's en symbolen
van het christendom? In deze postmoderne tijd is niets meer
veilig! Gods tegenspeler, de “diabolos” (= verwarringstichter,
door-elkaar-gooier), heeft al veel bedorven ...

Maar we zouden het over iets leuks, iets positiefs hebben toch? Stelt u het zich maar zo voor: op een
willekeurige (zon)dag: in Tokio komen christenen bijeen en zingen Gods lof (wij in Drempt &
Oldenkeppel, Hummelo en Wichmond zijn nog in diepe rust ...), een aantal uren later gebeurt
hetzelfde in India, het Midden-Oosten en zo verder naar het westen en dan zijn wij aan de

beurt en zo verder naar het westen in Noord- en Zuid-Amerika, op de eilanden in de Pacificen zo
weer naar Japan, Korea (zelfs in Noord-Korea zijn gelovigen!) en zij allemaal loven en prijzen God, de
Zon der Gerechtigheid en zo wordt de “lof U toegezongen” op aarde nooit onderbroken.

Laten wij Zonnewijzers zijn! Of misschien nog mooier: Zonnebloemen! We richten ons op Hem!

- Barend Verkerk, scriba PG Hummelo




Genesis 12,2

Deze Bijbeltekst is ontleend aan de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2021
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Aan tafel........

De Protestantse kerk heeft het thema ‘Aan Tafel’

dit jaar als jaarthema voor het nieuwe seizoen
gekozen. We hebben dit thema ook
overgenomen voor de startzondag van 25
september. In de christelijke traditie is de tafel
het middelpunt van de gemeente. Jezus nodigt
ons uit aan tafel. We delen er brood en wijn en
vieren de verbondenheid met God en de
gemeenschap met Jezus. En dat verbindt ons
ook aan elkaar. Maakt ons één gemeenschap.
Het lichaam van Christus.

In veel bijbelverhalen staat de tafel centraal.
Mensen worden aan tafel uitgenodigd. Het
feestmaal staat symbool voor het goede leven,
voor het visioen van vrede, waarbij iedereen
welkom is. De profeet Jesaja droomt van een
feestmaal, waar alle volkeren verenigd zijn
rondom de tafel. Er is genoeg te eten voor
iedereen. Ook in de verhalen over Jezus horen
we hoe hij steeds weer mensen ontmoet rond
de tafel. ledereen is uitgenodigd. Ook tollenaars

en zondaars. Juist de mensen waar geen oog en
oor voor is krijgen bij hem een plek. De tafel is
een plek om elkaar te ontmoeten, om met
elkaar in gesprek te komen, om het leven te
delen. Jezus voert bijzondere tafelgesprekken.
Ook in onze huizen staat de tafel in het
middelpunt. Het is de plek waar we met elkaar
eten, het is de plek waar we gasten ontvangen,
waar we naar elkaar luisteren. We vertellen
elkaar wat ons bezig houdt, wat belangrijk voor
ons is, waar we blij mee zijn, wat ons heeft
ontroerd, maar ook delen we onze zorgen, ons
verdriet, wat we moeilijk vinden, Aan de tafel
mag alles er zijn. Als we mensen uitnodigen aan
tafel besteden we vaak wat meer aandacht aan
het eten. Het geeft voldoening lekker eten voor
je gasten klaar te maken. Mensen uitnodigen en
uitgenodigd worden. Het is een vorm van
aandacht voor elkaar. Samen eten schept
verbondenheid.

lllustratie Jaarthema en Startzondag "Aan tafel"

Er is een illustratie gemaakt bij het jaarthema
‘Aan tafel!l’

Uitleg bij de illustratie

» Handen: vurig, zegenend, aanbiddend

- Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel

- Witte lijnen: gebroken brood

+ De cirkels in de witte lijnen van het brood
vormen de stigmata in de handen.

- Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn
verbindt het linker- en rechterdeel van het
beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus wat
de relatie tussen God en mens herstelde.

- Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling
en eerbied weergeeft



Startzondag 25 september 2022 Openluchtdienst

Aan tafel......
Op 25 september gaan we met elkaar aan tafel . Als
1 het mooi najaarsweer is zijn we te gast bij de
» familie van Amerongen aan de Veldweg 31 in
Drempt. Als het weer wat minder is nodigt de
familie Garretsen aan de Molenweg 38 in
Achter-Drempt ons uit de startzondag bij hen in
= de grote hal van hun bedrijf te houden. Let u dus
% op zaterdag 24 september op de informatie in de
B nicuwsbrief over de plek.
ledereen is om 10:00 uur welkom om koffie en
thee te drinken. Om 10:30 uur begint de
kerkdienst. Muzikanten van de muziekvereniging
Hummelo en Keppel onder leiding van Niels
Bloemendaal zorgen voor de muzikale
ondersteuning. Ook is er een programma voor de

kinderen.

Wat neem jij mee?

Na de kerkdienst gaan we samen aan tafel. We delen
ons eten met elkaar. Het is de bedoeling dat iedereen
wat meeneemt en dat we ons eten samen delen. Het
is leuk om iets voor elkaar klaar te maken. Vanaf
zondag 28 augustus staat er een bord in de kerk
tijdens de kerkdiensten. Op het bord hangen kaartjes
met kleine gerechten. Gerechten die je mee kunt
nemen voor de maaltijd tijdens de startzondag. We
denken aan hartige taarten, een pastasalade of een
huzarenslalade, diverse kaasjes , krentenbollen, cake,
kruidkoek of andere zoetigheden voor bij de koffie. De
vraag is of iedereen in de weken voor de startdienst
een kaartje mee wil nemen. En het gerecht dat er op
staat wil maken en meenemen op 25 september. Als
iedereen dat doet is er vast genoeg om te eten. Als u
niet in de gelegenheid bent om in die periode naar
kerk te komen, kunt u bij Janine Garretsen aangeven
wat u meeneemt.

Rond de tafel delen we ons eten. Ook wordt u
uitgenodigd iets van uw leven te delen aan de hand
van een paar vragen die op de tafels liggen.
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Wie nodig jij uit aan tafel?
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INamens ae voorperelaingsgroep
-Janine Garretsen en Karin Spelt

Heel veel dank...... een terugblik

Zondag 10 juli was het dan zover.

Na ruim 40 jaar ambtsdrager te zijn geweest, waarvan de laatste 20 jaar ouderling/voorzitter van de
Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel, werd ik in de dienst van 10 juli
losgemaakt uit het ambt.

En werd er afscheid van mij genomen.

Dat was een heel bijzonder moment voor mij:

Een volle kerk.

Hartverwarmende woorden die gesproken werden.

Dankbaarheid zette de toon, dat vooral.

Qok bij mijzelf.

Ik kijk met een gevoel van grote dankbaarheid terug op de vele jaren dat ik dit werk in de kerk heb
kunnen en mogen doen.

Dat ik me heb kunnen inzetten binnen onze geloofsgemeenschap en het mij zelf ook heeft
geinspireerd en verrijkt.

Dankbaar ben ik ook voor het vertrouwen dat ik altijd mocht ontvangen.

Voor de manier waarop we met elkaar hebben opgetrokken en hebben samengewerkt,

leder op haar of zijn eigen manier.

Maar altijd met wederzijds respect, zorg en aandacht voor elkaar.

Zo zijn er in de afgelopen jaren talloze goede contacten en warme vriendschapen ontstaan.

En een sterke onderlinge verbondenheid.

Dat is de kracht van samen gemeente-zijn.

Zo heb ik dat zelf ook altijd gevoeld en ervaren.

En zo lang die hechte gemeenschap er is, zal die kracht blijven.



Ook in de toekomst!

Een heel bijzonder moment bij mijn afscheid was de toespraak namens de kerkenraad, uitgesproken
door Trudy Hemke.

Zij mocht mij het gouden draaginsigne van de PKN met de bijbehorende oorkonde voor meer dan
40 jaar trouwe dienst en inzet aan de kerk uitreiken.

Ik was er compleet door verrast!

Op mijn laatste kerkenraadsvergadering als voorzitter, las ik bij de opening het volgende gedicht
van Marinus van den Berg uit zijn nieuwe bundel “Verbondenheid “

Deze bundel is geillustreerd met werk van Annemiek Punt.

Hartelijke groet,
-Marjan van Zadelhoff

DE VRIJE VOGEL

Het is de rode kleur van de liefde voor iedereen
Die ons met elkaar verbindt

Het is de groene kleur van hoop en volharding
Die ons met elkaar verbindt

Het is de oranje kleur van de verdraagzaamheid
Die ons met elkaar verbindt

Het is de zilveren kleur van de goede herinnering
Die ons met elkaar verbindt

Het is de gouden kleur van de dankbaarheid
Die ons met elkaar verbindt

Het is de blauwe kleur van vertrouwen
Die ons verbindt met elkaar

Het is de gele kleur van licht en blijdschap
Die ons verbindt met de toekomst...

Het is de kleurrijke vogel van verlangen
Die ons goede moed en veerkracht geeft.
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Foto's losmaking Marjan van Zadelhoff en bevestiging Janine Garritsen en
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Uw steun waard
Opbrengsten collectes juli 2022

De eerste collecten voor diaconaal werk en beheer van de kerk bedroegen in de maand juli
gezamenlijk € 281,68.

De diaconale collectes:

3 juli Werelddiaconaat India € 40,20
10 juli Pax Kinderhulp Borculo €140,40
17 juli Inloophuis De Herberg € 37,20
24 juli Amref Flying Doctors € 60,00

31 juli St. Kinderhulp Dominicaanse Rep. € 64,80

U kunt de diaconie en de kerkelijke gemeente ook ondersteunen wanneer u niet in de gelegenheid
bent de diensten fysiek mee te vieren, door te doneren op bankrekening:

NL 72 RABO 0315 0025 73 t.n.v. Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel

NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diakonie PGDO

Wilt u geven voor één van de diaconale doelen, dan kunt u bij de overschrijving uw doel vermelden.
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Intergenerationele geloofsvorming en

larl=iin an nindata
Kerkzijn - een update

Zoals ik in het vorige Kerklevenin schreef, volg ik in het kader van verplichte nascholing oftewel de
permanente educatie voor predikanten, een cursus over intergenerationele geloofsvorming en
kerkzijn. Twee studiedagen heb ik nu gehad, interessant en leerzaam; ook om met collega’s uit het
gehele land ervaringen rondom gemeentewerk en kerkzijn te kunnen delen. Daarnaast staat er
veel zelfstudie op het programma. Ook dit is natuurlijk verrijkend! Telkens wordt geprobeerd de
literatuur toe te passen op de eigen gemeenten. Zo stond tijdens de openluchtdienst
geloofsvorming centraal met het thema van de dienst: “Ontvang en geef het door”. Toegespitst op
Psalm 105: Dank de Heer en maak bekend wie Hij is! Vertel aan iedereen wat Hij gedaan heeft,
vertel over zijn wonderen. Maak muziek en zing voor Hem. In de dienst van 31 juli werd gezocht
naar toepassingen op kerk zijn vanuit de opdracht van Prediker: leef vanuit de verbinding met God
jouw leven zinvol en vol blijheid én vanuit de brief van Paulus aan de Kolossenzen, waarin wordt
opgeroepen vanuit het woord van Christus te leven. De volgende vraag werd daarbij gesteld:

wat betekent kerkzijn voor mij? Deze vraag werd aan het einde van de dienst uitgedeeld.

De bedoeling is, dat de reacties tijdens onze startzondag van 18 september terugkomen.

Het is een in kaart brengen van hoe kerkzijn wordt beleefd in Hummelo anno 2022!

Reacties kunnen in de doos die de komende weken in het voorportaal van de kerk zal staan, of
natuurlijk per mail aan mij gestuurd worden: elisewijnands@kpnmail.nl

Ter inspiratie een tekst van een oud-predikant ds. Harry Klaassens. Detail: Klaassens was predikant

in Vorden van 1985-1996.

Een droom

Ik droom van een kerk die niet op slot zit
waar mensen binnen kunnen lopen
waar mensen elkaar niet beoordelen
waar niemand meer of minder is

een kerk die open staat voor uitdagingen
en waar wordt aangepakt wat beter kan
een kerk waar jong en oud een open oor
hebben voor elkaar.

Ik droom van een kerk waar de mensen niet op
slot zitten - veilig achter de dikke muren van
vroeger - waar de ramen ogen zijn om te zien
wat buiten gebeurt en buiten naar binnen kan
kijken, een gemeente die niet op slot zit,
onder-ons, maar open naar de wereld

gastvrij, hartelijk, vol liefde voor wie in nood zijn.

.,
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Ik droom van een kerk waar God niet is
opgesloten in dogma's en vastgeroeste traditie,
maar waar de mensen vertrouwen dat Hij
voorgaat door de tijd waar mensen aanbidden
met hart en ziel en plannen smeden voor
diaconaal leven. Een kerk die leeft omdat Hij
leeft. Die zelfs door gesloten deuren tot ons

komt. Een kerk waar je thuis komt, altijd weer.
-Ds. Elise Wijnands



Bij de diensten
Oud-predikant Monica Schwarz uit Almelo komt op 28 augustus. Op 4 september staat ds. Elise
Wijnands de kansel en op 11 september verwelkomen we Herman Haan uit Ten Boer(Gr).

Fijn dat hij de verre reis weer onderneemt. Ds. Elise is er weer op 18 september en op 25 september
doet de Kerkenraad een poging om een dienst op te zetten. Er is al wat ervaring, dus het zal wel

goedkomen.

Koster/organist Uitgangscollectes

28 aug: Ab de Vries /Broer de Boer 28 aug: plaatselijk diaconaal werk

4 sept: NN/Frans Konincks 4 sept: plaatselijk kerkenwerk

11 sept: Jan Teerink/Joop Agelink 11 sept: Stichting Handen ineen voor Gambia
18 sept: Ab de Vries /Atze Douma 18 sept: Diva dichtbij

25 sept: Jan Hagenbeek/Joop Agelink 25 sept: Eredienst en muziek

ploemengroet

. - |
De bloemen uit de kerk gingen op 26 juni naar mw. Wullink van de
Brouwerij. Op 3 juli werden bloemen bezorgd bij mw. Prinsen
(Westerbeek van Eertenweg). Op 10 juli was het mw. Dinie
Weevers die de bloemen ontving en op 17 juli ging de
bloemengroet naar de heer Gerrit Oosterink (van Holsen) aan de
Keppelseweg.
Zondag 24 juli werd mw. Van Halteren aan de Keppelseweg met
bloemen gegroet. Op 31 juli gingen de bloemen naar mw. Mientje
Nusselder van Neerheide en op 7 augustus werden ze naar mw.
Grada Luesink (Pennekampweg) gebracht.

Kinderkerk

Na een welverdiende vakantie gaan we weer beginnen met de kinderkerk op zondag

18 september, op startzondag. We hopen dat dit het begin wordt van weer een spetterend seizoen.
Voor zowel de kinderkerk als voor de jeugdkerk zitten er een aantal leuke dingen in de koker.

De leiding is bezig om een oude bekende weer in een nieuw jasje te steken: we willen namelijk weer
een Nacht Zonder Dak gaan organiseren. Hiervoor was in het verleden altijd veel belangstelling en
we hopen dat de jongeren/jeugdkerkers hieraan weer mee willen doen. We zijn nog bezig met de
organisatie, dus hoe het er precies uit gaat zien en op welke datums dat gaat gebeuren en hoe je je
daarvoor kunt opgeven dat komt nog. De info daarover delen we op de site van de kerk, dus houdt
de site in de gaten als het je leuk lijkt om hieraan mee te doen. Wij
zijn enthousiast in elk geval en we hopen dat jullie dat ook worden,
want zonder jullie bijdrage kunnen wij geen leuke activiteiten
neerzetten. Voor de kinderkerkers zit er nog een uitje in het vat.
Dat kon voor de vakantie helaas niet doorgaan, omdat we geen
geschikte datum konden vinden. Maar wat in het vat zit verzuurt
niet, dus gaan we de komende tijd een datum prikken en gaan we
er een heel gezellige zondag van maken. Ook dit seizoen is er op
de zondagen dat ds. Elise voorgaat in de dienst kinderkerk. De
datums voor de jeugdkerk zullen worden vermeld op de site. Wij
hebben er zin in, we hopen jullie ook, dus tot ziens bij een van
onze activiteiten.

- Anita Nusselder
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Startzondag 18 september landelijk thema: Aan tafel!
Hoe de startzondag er precies uit gaat zien is nu nog niet helemaal bekend.
Het thema is er al wel: Aan tafel! De tekst uit Jesaja 55: 1 en 2 zal centraal staan.

Hierheen! Hier is water,

voor ieder die dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen geld.

Koop hier je voedsel en eet.

Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk zonder betaling.

Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is,

je loon besteden aan wat niet verzadigen kan?
Luister aandachtig naar mij,

en je zult ruimschoots te eten hebben

en genieten van een overvloedig maal.

De reacties op de vraag kerkzijn is voor mij... zullen in de dienst terugkomen. Nadere info over de

startzondag volgt via liturgie en website.
-Ds Elise

Kerk op instorten?

Vergrijzing, teruglopende kerkgang en kerken
die in ras tempo hun deuren moeten sluiten én
als klap op de vuurpijl een kerktoren die scheef
staat. Staat onze Hummelose kerk op instorten ?
Laat ik u proberen wat gerust te stellen. Het valt
niet te ontkennen dat de leeftijd van onze
kerkgangers stijgt en dat het op sommige
zondagen wel wat dunnetjes is qua kerk-
gangers, maar sluiting op de zondagmorgen is
wat de kerkenraad betreft niet aan de orde.
Zoals ds. Elise vaker gezegd heeft: “kijk naar de
mensen die er wél zijn". Dat er in de toekomst
wat zal (moeten) veranderen dat is wel duidelijk
en de kerkenraad zal daar zo nodig en passend
ook in meegaan. Vormen van samenwerking
met buurgemeentes kunnen daar een
voorbeeld van zijn: alleen is prima, maar samen
sta je sterker. We zullen als kerk, net als in de
maatschappij moeten meebewegen met de tijd
en als we dat als kerkenraad en kerkleden ook
een beetje doen dan is er zeker toekomst voor
de kerk in Hummelo. En dan het bericht in

Contact dat de Hummelose kerktoren scheef
staat, de Toren van Pisa in de Achterhoek?

Een tijdje geleden werd ik benaderd door de
organisatie van het openluchtspel of wij als kerk
wilden meewerken aan een ludieke actie ter
promotie van het Hummelse openluchtspel.
Denkt u hierbij ook aan het vliegtuig dat jaren
geleden op het land aan de Sliekstraat lag.
Aangezien wij als kerk letterlijk en figuurlijk in
het midden van Hummelo willen staan, hebben
wij aan dit ‘leugentje om bestwil’ meegewerkt.
De harde storm van dit voorjaar, de grote
bomen die toentertijd gekapt zijn voor de kerk,
klimaatverandering, ik heb al van alles gehoord
over wat de reden kan zijn voor de scheefstand
van de kerktoren. Gelukkig kan ik u verzekeren
dat de kerktoren nog fier rechtop staat en dat
zal normaal gesproken nog honderden jaren zo
zijn. Zover in het voren durf ik niet te kijken
maar ook onze kerk, en dan bedoel ik niet alleen
het gebouw, zal hopelijk nog vele jaren fier
rechtop staan.

- Hans Nusselder, Voorzitter kerkenraad



*18 februari 1930 Evert Willemsen 129 juni 2022

Evert is geboren en getogen op boerderij de Slagboom aan de Broekstraat. Zoon Bert vertelde
tijdens de herdenkingsdienst dat hij er als kind op een gegeven moment achter kwam dat
Willemsen de achternaam was en niet ‘Van de Slagboom’ Het geeft aan hoe Evert en de Slagboom
bij elkaar hoorden. Op 26 januari 1954, een vreselijk koude dag, klonk in de kerk van Hummelo het
jawoord van Evert en Willemien. Als trouwtekst werd een vers uit het bijbelboek Jesaja
meegegeven: Wie de Heer verwachten putten nieuwe kracht. Deze tekst hangt nog steeds ingelijst
aan de wand in huize Willemsen. Het bijbelgedeelte gaat verder met: hij slaat zijn vleugels uit als
een adelaar, hij loopt maar wordt niet moe. Als we aan Evert denken, weten we dat hij erg van
wandelen hield. De Nijmeegse Wandel Vierdaagse werd een paar keer gelopen en daar past de zin
‘lopen maar niet moe worden’ natuurlijk ook heel mooi bij. Kracht ervaren van iets, misschien ook
wel een beetje van de door hem zo geliefde gladiolen die bij de finish uitgereikt zouden worden.
De wandelrondjes werden op het laatst kleiner, maar gewandeld werd er, zo ook de laatste dag in
maart voordat Evert zo ziek werd, even een rondje vanuit huis ook “de Slaghoom” genoemd, maar
dan in het dorp en langs de Wrangebult.

Vrijwel iedere zondag liep Evert met Willemien naar de kerk, rechts achterin was hun bank. Heel
soms gingen ze met de auto. De coronatijd was moeilijk, naast het moeten missen van bezoek van
onder andere kinderen en kleinkinderen, werd de kerkgang ook erg gemist.

Evert en Willemien kregen drie kinderen: Joke, Evelien en Bert. Het was goed toeven op De
Slagboom, de keuken werd niet voor niets op een gegeven moment “De gezelligste keuken van
Nederland” genoemd. Eten en drinken was er altijd in overvloed.

Wat kon Evert toch mooi vertellen over vroeger, veel verhalen uit de oorlog, maar ook over het
boerenbedrijf. Op de boerderij waren varkens, koeien later ook ganzen en eenden te vinden, maar
op een gegeven moment werd de bedrijfsvoering varkens, heel veel varkens! Na de varkens ging
Evert in grond en later in huizen handelen, ook hierin had hij veel plezier. Lid worden van
schietvereniging Willem Tell, was een schot in de roos, Evert voelde zich er thuis.

‘Tel je zegeningen’ zei Evert kort voor zijn sterven. Tel je zegeningen, is een lied dat gaat over
‘stormwind’ die je omver blaast. Over moeilijke momenten in je leven: zorgen, pijn en verdriet waar
ook het gezin Willemsen mee te maken kreeg. Het refrein roept op om je op zulke momenten
bewust te richten op het goede dat er wél is.

Kahlil Gibran, dichter en kunstenaar uit Libanon, sprak eens de volgende bemoedigende woorden:
‘Wanneer je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart en zie dat je huilt om wat je vreugde
schonk:

Bidden wij Willemien, Joke en Harry, Evelien en Jaap, Bert en Wilma, kleinkinderen en
achterkleinkinderen en allen die hen in het hart hebben gesloten toe, dat zij zich gesteund voelen
door de mooie herinneringen aan Evert.

- Ds Elise

A
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Kerklevenin

*29 januari 1925 Phoebe Hitzera ff-Hinlopen 1 1 juli 2022

Dikwijls zei Pheet: “lk word 100 jaar hoor!" Vorig jaar was het: “97 is ook een mooie leeftijd, we zien
wel”, De, zoals we nu weten, laatste verjaardag was moeilijk: dochter Machteld was net overleden,
het overlijden van zoon Koen in 2020, kwam weer sterker naar voren. “lk heb helemaal geen zin in
mijn verjaardag’, iedereen kon en kan het zich helemaal voorstellen.

Mauk en Pheet trouwden op 10 september 1959, zes kinderen maakten het gezin compleet. Een
groot gezin! leder jaar werd erop uit getrokken met één auto met caravan, bestuurd door Mauk en
één auto bestuurd door Pheet, alles paste natuurlijk niet in één auto. Frankrijk was een favoriete
bestemming. Als alles uitgepakt was, de caravan en de twee tenten op de juiste plaats stonden,
werd soms de halve camping in beslag genomen. Pheet hielp de kinderen graag bij schoolwerk,
ook een autorijles hoorde er weleens bij. Dochter Henriette deelde tijdens de herdenkingsdienst
enkele gevleugelde uitspraken: als je een beetje onderuitgezakt zat: “rechtop zitten, laat de grote
spieren het grote werk doen, ik heb jullie recht afgeleverd” En als er gevraagd werd naar de
betekenis van een Engels woord: “Zoek maar op! Geen geestelijke luiheid!”

Henriette las in de kerk ook een lijstje voor dat Pheet gemaakt had van al haar werkzaamheden. Een
lange lijst, want Pheet wist van aanpakken. HBS B gevolgd, typdiploma, analistendiploma, aan de
slag in diverse ziekenhuizen, waaronder een hospitaal in Venezuela, in diverse besturen gezeten
onder andere in het bestuur van de vereniging van artsenvrouwen Oude lJssel, plattelandsvrouwen
(het huidige vrouwen van nu), diverse leeskringen, bijbelkring, scriba van onze Hummelse kerk.
Toneelspelen, Zwarte Piet, modeshows werden ook gelopen, paardrijden, breien, taarten en cakes
bakken en nog veel meer!

Tot op hoge leeftijd fietste ze door het dorp en ook de auto werd nog weleens gepakt. Trouw in de
zondagse kerkgang en ook de dameskrans werd zeer regelmatig bezocht.

Totdat vorig jaar een heup werd gebroken. Pheet klaagde niet en probeerde er het beste van te
maken, gaandeweg werd wel duidelijk dat ‘het weer naar huis gaan’ er niet meer inzat.

Laten de intense woorden die zoon Koen vlak voor zijn sterven sprak ieder sterken: Maak je geen
zorgen om de dingen die je niet zelf kunt veranderen. De woorden van Franciscus van Assisi klinken
erin door: "Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te
accepteren wat ik niet kan veranderen. Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien"

Met het uitspreken van deze wijze woorden proberen we te
voorkomen dat we de problemen van de hele wereld op ons
nemen. Het is en blijft een levenslang leerproces. Waarin Pheet
ons is voorgegaan.

Dat Henriette en André, Bert, Frans, Fen en Harrie, Wilma, Thilo,
klein- en achterkleinkinderen de rust en vrede die alle verstand te
boven gaat, mogen ervaren.

\ "y 155K -Ds. Elise Wijnands




Dameskrans

Op donderdagmiddag 15 september starten we het nieuwe seizoen. Op deze middag praten we
gezellig bij en doen een aantal spelletjes. We komen bij elkaar van 2 tot 4 uur in dorpshuis De
Ruimte.

60 jarig huwelijksjubileum

Op 18 juli waren Dirk en Truus Nusselder van ‘Nijhof’ 60 jaar getrouwd.

Zoals de meesten van u in Contact hebben kunnen lezen werd deze dag extra feestelijk door een
bezoek en de felicitaties van de burgemeester. Door kinderen en kleinkinderen werd het
bruidspaar nog eens extra in het zonnetje gezet en als afsluiting werd met buren, familie en
vrienden een leuk feestje gevierd bij de Krent. Namens de kerk wensen wij Dirk en Truus nog vele
gezonde en gelukkige jaren toe.

- Hans Nusselder (Wijkouderling)

Opbrengst collectes mei & juni
In de dienst

Kerk: 164,66 185,47

Diaconie 109,78 123,64

Uitgangscollecte

01-05 € 44,95 Plaatselijk Jeugdwerk

08-05 € 48,56 Nigeria (Kerk in actie)

15-05 € 64,20 Eredienst en muziek

29-05 € 39,25 Pastoraat Hyndendael

05-06 € 69,10 Plaatselijk diaconaat

12-06 € 62,07 Handen ineen voor Gambia

19-06 € 48,90 Plaatselijk Kerkenwerk

26-06 € 55,70 Diaconaat Migranten Nederland (Kerk in actie)

Uitgangscollectes september voor de Diaconie

11 september Stichting Handen ineen voor Gambia
18 september Stichting DIVA Dichtbij

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood op 15 oktober 2022.

Op zaterdag 15 oktober 2022 kunt u in Hummelo met deze actie meedoen en kleding inleveren in
het voorportaal van Basisschool De Woordhof aan de Keppelseweg 56. Vertegenwoordigers van de
diaconie zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Deze actie
is een gezamenlijk initiatief van de diaconieén van de Dorpskerken Drempt&Oldenkeppel en
Hummelo.

Hartelijk dank!
De diaconie heeft een gift van 25 euro ontvangen.
Namens Diaconie, hartelijk bedankt!

Ten slotte,
met een hartelijke groet van de kerkenraad!
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Vanuit de pastorie Startzondag: “Aan tafel!”
Op zondag 4 september hebben we onze
“Startzondag"”. De kerkelijke “Startzondag” is altijd
na de zomervakantie - ergens in september. Er is
geen landelijke dag (iedere kerkelijke gemeente
mag dat zelf bepalen), maar wel wordt er door de
landelijke kerk ieder jaar een landelijk thema
aangeboden. Voor het afgelopen jaar (2021-2022)
was dat “Van U is de toekomst.” Heel relevant voor
ons, want in de kerk van Wichmond zijn we de laatste tijd volop bezig geweest met de toekomst.
Onze indruk is dat de Eeuwige (U) het voortbestaan van de kerk in Wichmond wenst en dat wij ons
daarvoor hebben in te zetten. Het moet, denken we, een kerk zijn die iets betekent voor het hele
dorp. Voor het jaar 2022-2023 is het thema heel anders, namelijk “Aan tafel!” Daar wil ik hier alvast
wat over zeggen.

“Aan tafel!” verwijst naar iets essentieels voor christenen. Een belangrijk element in onze
godsdienstbeoefening is het samenkomen van mensen voor een maaltijd, hetzij in letterlijke, hetzij
in figuurlijke zin. In sommige kerken (de Rooms-Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk..) gaan de
gelovigen iedere week letterlijk met elkaar aan tafel. Er is daar brood en wijn en de voorganger
vertegenwoordigt Jezus als gastheer.

Bij ons in de Protestantse Kerk gebeurt dat letterlijke vier keer per jaar, maar dat wil niet zeggen dat
wij niet iedere zondag samen bij Jezus aan tafel gaan. Wij doen dat ook, maar meestal in figuurlijke
zin. Wij komen ook samen, gaan zitten in banken en ontvangen gezamenlijk het Woord - de
verkondiging vanuit de preekstoel. Een Bijbels beeld voor dat Woord is brood (Jesaja 55,2-3) - het is
brood voor de ziel van de hoorder, geestelijk brood. Maar daar houdt het niet bij op, want wij gaan
ook aan tafel met elkaar na de kerkdienst voor de koffie en de thee. En dat is niet alleen verkwikkend
voor het lichaam. Aan tafel zijn met elkaar geeft de gelegenheid voor gesprek - luisteren naar
elkaars nieuws en ervaringen, of naar elkaars meningen over allerlei zaken - de preek (soms), maar
ook de wereld van vandaag, het alledaagse. Vaak blijven onze kerkgangers net zo lang aan de grote
tafels in de pastorie koffie drinken als dat ze in de kerk hebben gezeten. Het is een geanimeerd
gebeuren.

Het hoort bij waar het om gaat in de kerk: samenkomst, eten, drinken, praten, luisteren...
Samenkomst is een groot goed, maar niet vanzelfsprekend. Dat hebben we tijdens Corona wel
gemerkt. We mochten een tijdje niet meer samenkomen, vanwege de pandemie. De laatste twee
jaar hebben wij, net als vele kerken, livestreaming ingevoerd, en dat was een mooie oplossing: de
kerk van Wichmond kon doorgaan. De dienst kwam bij mensen thuis, apart, op een scherm, Daar
hebben we dingen van geleerd. We hebben gezien dat deze techniek voor leden die niet fysiek in
staat zijn om iedere zondag te komen een uitkomst is. Ze blijven op een moderne wijze betrokken
bij hun kerk.




En verder hebben we ook de indruk dat we met onze boodschap nu meer mensen bereiken -
geinteresseerden die het niet gewend zijn om een kerk fysiek te bezoeken. Daar zijn we natuurlijk
blij mee.

Maar er is ook een negatief gevolg van de techniek. Men is er tijdens de lockdown gewend aan
geraakt om de dienst thuis te volgen. De oude gewoonte om op zondagochtend het huis uit te
stappen voor een samenkomen in de kerk was er uit. Dan vergt het best wel een bewuste keus om
dat weer op te pakken. Ik merk dit bij mezelf.

Ik ging voor de pandemie vrij regelmatig op de zaterdagmiddag om 5 uur op mijn fiets naar de
katholieke kerk in Vierakker. Mijn insteek was (en is): Jezus heeft twee kerken in
Vierakker-Wichmond, en als op de zaterdagmiddag in een van die twee de klok geluid wordt voor
een samenkomst met Hem, dan wil ik dat niet missen.

Maar sinds de lockdown is dat eruit. Ik ben wel vastberaden om het binnenkort weer op te pakken,
want als ik er over na denk, dan hoef ik me alleen maar af te vragen: wat is het voortbestaan van de
kerk van Christus in Nederland mij waard? Is de kerk met haar boodschap (katholiek of protestant,
ik zie weinig verschil) niet waardevoller dan wat dan ook op aarde? Christus heeft de wereld gered!
Maar dan moet ik wel naar Zijn kerk gaan om dat met anderen te vieren, anders blijft er weinig over.
De kerk, bewaarder van het evangelie, staat of valt met samenkomst van kerkgangers.

Dus zeg ik nu tegen mezelf: Knop omzetten - schrijf het in je agendal Hou dat heilige uur op
zaterdagmiddag vrij voor de dienst in Vierakker. Ik ga daar niet letterlijk aan tafel, wat dat mag ik als
Protestant niet. Maar ik mag wel meezingen en meeluisteren. En daar wordt ook uit de Bijbel
gelezen en wordt er tijdens de homilie geestelijk brood aangereikt. Er is samenkomst van moedige
gelovigen rondom de gastheer — Jezus. Door samenkomst bemoedigen zij elkaar.

Samen aan tafel bij de Heer. Dat is een essentieel onderdeel van kerkzijn.

Daar hoort bij, als het kan, samenkomst van mensen. Laten we het in ere houden, of herstellen!
-Ds. Tim Wiersum

Kinderactiviteit

Nu dat de schoolvakantie voorbij is starten
we de kinderactiviteit weer op.

(In de vakantieperioden hebben de
kinderen op zondagochtend vrij).

leder kind is welkom. Je hoeft geen lid te
zijn van de kerk. Kinderen die meedoen
maken het begin van de kerkdienst mee.
(De dienst begint om 10 uur op zondag).
Ze zitten meestal in de voorste bank. Kort
na het begin van de dienst roept de
voorganger de kinderen naar voren en
heeft hij of zij een kort gesprekje met ze.
Daarna gaan de kinderen met hun lantaarn
naar Withmundi waar ze onder
begeleiding van een leidster hun activiteit hebben — een Bijbelverhaal met een verwerking. De
kinderen komen voor het eind van de dienst weer terug in de kerk en laten dan vaak zien wat ze
gemaakt of getekend hebben tijdens hun activiteit.

Op 28 augustus is het thema: De wonderbaarlijke geboorte van Johannes de Doper.

- Ds. Tim Wiersum




KerklLevenin

Bakwedstrijd en taartproeverij

Op zaterdagmiddag 3 september wordt er een bakwedstrijd en taartproeverij georganiseerd van
13.30 - 16.00 uur bij de Protestantse kerk in Wichmond.

Wij hopen dat er weer veel taarten gebakken worden, zodat er na het jureren van de taarten ook
weer genoeg geproefd kan worden.

Dit laatste is tegen een kleine vergoeding, de opbrengst komt ten goede van
Oekraine.

Er wordt gejureerd in 2 rubrieken; jeugd t/m 15 jaar en vanaf 16 jaar.

Er is een muzikale medewerking van het koperensemble Com Cobre en het
koor Reborn, verder is er een gezellig terras en een levensgrote sjoelbak voor
jong en oud.

De taarten kunnen tussen 13.00 en 13.45 uur worden gebracht.

Aanmelden is mogelijk t/m 31 augustus via facebook of telefonisch 0575-441154.

Een bloemengroet vanuit de kerk in de maand juli
3juli  mw. E. Rietman-Hissink en de familie Burkink
10 juli  mw. A. Grotenhuis-van Baardewijk en
mw. G. Maandag-Ronk
17 juli  mw. Otter-Lieverink en dhr. G. van Zuilekom.
24 juli  dhr. W. Onstenk en dhr. H. Bitter
31juli  dhr. M. De Greef en dhr. P. Brummelman




Startzondag
Op 4 september is het de jaarlijkse Startzondag, waarop we als gemeente samen een nieuw
seizoen beginnen.

Het landelijk jaarthema is “aan tafel! — van de tafel van de Heer, naar de tafel van verbinding”.
Hoewel de exacte invulling van deze ochtend nog niet helemaal vaststaat, is het zeker dat de tafel
een belangrijke plaats zal innemen tijdens de viering en het koffie drinken na de dienst.

Ook is het de bedoeling dat er een blijvende
herinnering aan deze Startzondag in de Pastorie op
de tafel zal komen te liggen.

Om dit te realiseren is de hulp van zoveel mogelijk
gemeenteleden nodig en zeker ook van de kinderen,
dus we hopen velen van u te mogen begroeten op

4 september!

-de Startzondagcommissie:Tim, Ans, Rita & Marieke.

Chrysanten actie
Zaterdag 10 september is de jaarlijkse verkoop van bolchrysanten en pompoenen bij bakkerij
Besselink. Vanaf 8.00 uur staan we klaar.
(wij hebben geen pinautomaat).

Zondag 18 september is er een ZWO-dienst met voorganger Wim Blanken.
De opbrengst van de bloemen en de uitgangscollecte is bestemd voor de voedselbank.

-De ZWO-commissie.

\
VOEDSELBANK

Oecumenische Vrouwengroep Wichmond Vierakker

Op 14 september 2022 willen wij als vrouwengroep weer samen komen in
het Withmundi gebouw aan de Dorpsstraat in Wichmond. Deze avond zal
er iemand die gevraagd is via de KNGF geleide honden, vertellen over hoe
een geleidehond in haar leven heel veel hulp kan bieden in het alledaagse
bestaan. Het zal zeker heel boeiend zijn, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
Wij beginnen om 19.45 uur met koffie/thee. Gasten zijn welkom.




KerlkelLevenin

Interview met Betsie L'Istelle

Betsie is een geboren Achterhoeker, opgegroeid aan de Heerlerweg in Vierakker. In juli 1965 is
Betsie getrouwd met Piet en kregen ze 3 kinderen. Zij woonden toen aan de Vierakkerseschoolweg
[later Kapelweg] in de oude school. In 1976 is de familie Ulstelle verhuisd naar Den Helder.

In januari 2012 is Betsie weer teruggekomen naar de Achterhoek, waarvan eerst een aantal

e |

maanden in Hengelo Gld om vervolgens terecht te komen in een
huis van de diaconie in Wichmond. Betsie deed al
vrijwilligerswerk in Den Helder. Toen zij gevraagd werd voor
vrijwilligerswerk voor de kerk hoefde ze hier ook niet lang over na
te denken. Betsie vond [na een aantal keer gevraagd te zijn voor
een functie in de kerkenraad] het ook wel belangrijk voor het
voortbestaan van de kerk om ‘ja’ te zeggen. Betsie had geen
ervaring met kerkenwerk, maar nu terugkijkend op de
ambitsperiode heeft ze er veel van geleerd, ook veel inspiratie
opgedaan, en is ze een luisterend oor geweest. Door het
bezoekwerk als ouderling veel mensen leren kennen. Ook de
kerkenraadsvergadering bezocht Betsie trouw. Ze zette vaak
koffie, omdat ze zo dicht bij woonde; dit was weer makkelijk voor
de andere kerkenraadsleden. Ze was het ook wel eens ergens niet
mee eens. Toen er op een moment weer een idee boven tafel kwam zei ze: ‘Als dat idee doorgaat,
dan stap ik op) waarna ze opstond om koffie te halen uit de keuken. De andere kerkenraadsleden
dachten dat ze de daad bij het woord voegde en schrokken hiervan. Zo zit Betsie echter nietin
elkaar. Nu ze er 4 jaar ouderling op heeft zitten, vindt ze het wel tijd om afscheid te nemen. Op 17
juli jl. heeft het afscheid in de kerk plaats gevonden.

-de redactie

Uitstapje koffieochtenden

Op dinsdag19 juli hebben we met deelnemers vanuit de koffieochtenden, een uitstapje gemaakt.

Met ruim 20 personen hebben we een bezoek gebracht aan de (ijs) boerderij van de familie van Til

in Vierakker. Yordi van Til vertelde ons van alles over het reilen en zeilen op het boerenbedrijf en liet

ons daarbij van alles zien.

Zijn vriendin Sietske Stegerman gaf ons uitleg over de

bereiding en de verkoop van het boerenijs.

AN CE IR Een interessante ontmoeting met enthousiaste ondernemers,
Stegerman & van Til die hier hopelijk nog veel plezier aan beleven. Wij als

koffiegroep hebben het in ieder geval heel gezellig gehad en

ook zeker als leerzaam ervaren.

De volgende koffieochtenden zijn op 2 en16 augustus en op 6 en 20 september.

6 september komt Joke Rensink ons vertellen over haar reis en bezoek aan een kibboets in Israél.
Ps. Mocht er iemand gezelschapsspelletjes hebben, dan zijn die op de koffieochtenden van harte
welkom.

-Ben Hiddink



Kledinguitleen in Withmundi

Sinds 18 juni 2022 mogen wij, kledinguitleen Vierakker-Wichmond gebruik maken van de Vide

in het Witmundi gebouw.

Wij huren deze ruimte van de kerk en hebben hier alle kleding van de toneelvereniging, het
theater in de openlucht en de particuliere verzameling die op het Spieker opgeslagen was naar
toe verhuisd.

Zois alle kleding op een vaste plek en hoef je geen zoektocht door het dorp te doen om bepaalde
kledingstukken te vinden als je die nodig hebt.

Er is een groot assortiment aan kledingstukken en accessoires.

Op dit moment zijn een 6 tal dames, de beheerders van de kledinguitleen druk bezig om alle
kleding op de foto te zetten en in rubrieken onder te verdelen. Zo nodig worden kledingstukken
gerepareerd of gewassen. Zoals de naam al zegt is het de bedoeling dat er een echte
‘kledinguitleen’ opgezet wordt.

We zijn bezig om een website te maken waarop elk kledingstuk te zien is. We streven er naar om in
september de website zover klaar te hebben dat de eerste kledingstukken te zien en dus te huren
zijn. T.z.t zal hier meer ruchtbaarheid aan gegeven worden.

Wij doen mee met de Rabosponsoractie en hopen zo ook nog wat geld te genereren om alles
goed te kunnen bekostigen. Mocht u uw stem nog uit willen brengen, denk dan ook aan de
kledinguitleen. Ons motto : Kleding van iedereen, voor iedereen.

Op zaterdag 8 oktober komt er weer een inzameldag. Op deze dag kan iedereen kleding
brengen/doneren aan de kledinguitleen waarvan je denkt dat dit interessant is voor iemand om
te lenen voor bijv. wagenbouw, toneelvoorstelling o.i.d.

Mocht u nu al naar iets speciaals op zoek zijn dan kunt u de volgende dames hiervoor benaderen:
Elly Hendriks tel. 06-17800285 -
Mirjam Bentsink  tel. 06-40341542
Dora Pennekamp tel. 06-15631165
Nani Castellanos  tel. 06-18163860
Marieke Maandag tel. 0575-441455
Lina Bieleman tel. 06-44048809

We zijn erg blij dat de NH kerk te Wichmond ons de mogelijkheid biedt om een ruimte te huren en
hopen dat er veel gebruik van gemaakt gaat worden.

Zo doet de kerk iets voor de gemeenschap en kunnen wij iets terug doen voor de kerk door
financiéle ondersteuning.




Cﬂ Danken

De muizen zijn door het dolle heen, want kosteres
mevrouw Bontje heeft inkopen gedaan voor het grote
dankfeest. Ze rennen naar Kikker en roepen: ‘Er liggen
wel hénderd pakken koekjes op de tafel ... en broodjes,
appels, chocola, zéveel lekkers!’ Kik lacht: ‘Zozo. Dan
moeten jullie nog veel geduld hebben.’ ‘Hoezo??’ piepen
de kleinsten verbaasd. ‘Om te zien wat er zondag voor
jullie overblijft natuurlijk!’, zegt Kik. Mopperend
drentelen de muizen naar buiten: ‘Kik begrijpt het niet.
Geduld hebben ... wat is dat? We hebben trek! Pfffl’

‘s Middags, als mevrouw Bontje naar huis is, sluipen de
muizen de keuken in, klimmen op tafel en beginnen te
knabbelen en te smullen. Als ze tonnetjerond zijn,
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De keuken is een ravage. Wat zal mevrouw Bontje
schrikken. Met grote sprongen gaat Kik de muizen
zoeken. Jullie zijn onddnkbare gasten!” briest hij.

De muizen hebben hem nog nooit zo boos gezien.

Ze piepen: ‘Het was heel lekker, Kik, bedankt!’ Kik blaast:
‘Bedank mij niet. Het was niet mijn lekkers.” De muizen
denken na. ‘0. We moeten mevrouw Bontje bedanken!’
Weer schudt Kik zijn hoofd: ‘Zij heeft het jullie niet
gegéven. Jullie hebben het GEPIKT. Je kunt alleen
bedanken voor wat je krijgt!’ Hij gaat door: ‘Altijd wordt
er voor jullie gezorgd. Nu krijg je niks. Misschien nooit
meer!’ De muizen schamen zich. Ze hebben het
dankfeest verknald. Hoe komt het ooit goed?

‘Dank je wel, Kik’ zeggen ze zacht.

Franciscus van Assisi (181-1226) deed niets liever dah God bedanken, Op het eind van zijn leven

maakte hij een lied van alles waar hij dankbaar voor was. bit Noemen we het Zonnelied,

Hoogste God, ik moet wel zingen
om de honderd miljoen dingen
die u met kracht geschapen hebt,
alles waar u plezier in schept!
Broertje zon, die Staat te stralen
en ons licht laat ademhalen.
Zusje maan en wolken sterren
die ons groeten van zo verre,
allemaal door u bedacht

als een feest van dag en Nacht.
Dank voor broertjes weer en wind,
elk seizoen ohs goedgezind.
Dank u wel voor zusje water

met haar heldere geklater.

Dank u ook voor broertie vuur

Uit de Bijbel

\fiemand kah alle daden van God beschrijven, niemand
is hem dankbaar genoes. Zo machtig en zo goed is hij.
Gelukkig ziin mensen die leven volgens zijn regels,

die qltijd het goede doen. Ppsalm 106:2-3 BGT

die ons leidt door ‘t donker uun
mooi en vrolijk ziin gezicht,
stoer en huppelend geeft hij licht. -
Voor zusje aarde, onze moeder
die ons dllen weet te voeden
met vruchten, groenten, volle struiken,
bloemen heerlijk om te ruiken.

bank u voor mensen die hiet klagen,
Maar tegenslag en ziekte dragen,
die ahderen hun schuld vergeven. ;
Ze zijn een teken van uw vrede.
Dank u zeHs voor zusje dood,
daarin bljjkt uw liefde groot.

Wie leeft met God gaat niet verloren.
Zing en dank Hem, laat je hor‘en
= —— =

f
&.
)
g,

4

/., Teksten: Marjet de Jorg
6303 Tekeningens 1. Jurrigns




